ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

NIEUWSBRIEF 128 12 DECEMBER 2025

Beste parochianen,

We willen graag het navolgende onder uw aandacht brengen.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 11 januari 2026 bent u na de Eucharistieviering van harte welkom in
het parochiehuis te Boxmeer aan de Van Sasse van Ysseltstraat 8 om samen LIEVEO\I;]ECE)UWE
het nieuwe jaar in te luiden. PAROCHIE

HET PAROCHIEHUIS
Open middag te Sambeek op 28 december 2025 om 14:00 - 16:00 uur ey

(0485) 57 32 77

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIENL
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIENL

Op deze middag kunt u uw eigen groep of organisatie onder de aandacht
brengen en eventueel nieuwe leden werven. We hopen dat het een gezellige
middag wordt, waarbij we elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

MFA Duvelshof is dan mooi versierd in de Kerstsfeer en ook is dan de Kerststal
te bezichtigen.

Kerststallenexpositie

Tot en met 4 januari is in de Basiliek de grootste kerststallenexpositie van
Nederland te zien. Dagelijks geopend van 13:30 - 16:30 uur.

Kerstwens

Namens het pastoresteam en het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouwe
parochie wensen wij iedereen een gezegend Kerstfeest, een mooie
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jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar.

Vieringen met de feestdagen (zie ook de website van onze parochie)

24-12 19:00 uur Woco-familieviering in de Basiliek Koor: Basilica / kinderkoortje
21:00 uur Eucharistieviering in de Basiliek M.m.v. Boxmeersche Harmonie
19:30 uur Woco-viering in MFA Duvelshof, Sambeek Koor: St. Janskoor

25-12 10:30 uur Eucharistieviering in de Basiliek Koor: Basilica

26-12 10:30 uur geen viering in de Basiliek
10:30 uur Woco-viering in MFA Knillus, Vortum-Mullem Koor: kinderen / jeugdorkest

31-12 19.00 uur Woco-viering in de Basiliek Koor: samenzang



Adventscollecte

Bijgaande mijn overdenking tot de voorbereiding van het Feest van Kerstmis (de geboorte
van Jezus de Zoon van de Vader)!

Beste Broeders en Zusters, Vrienden en Allen, met wie ik graag mijn woorden tot voorberei-
ding van het Feest van Kerstmis wil delen.

Onlangs zijn we het nieuwe liturgische jaar ingegaan en wel met de Advent.

Advent is bovenal de tijd van hoop. Geen lege of uitgestelde hoop, maar een hoop die ont-
springt aan de levende aanwezigheid van Christus onder ons. De liturgie herhaalt ons na-
drukkelijk: de Heer komt. Hij zal niet alleen glorieus komen, maar Hij komt nu, stil en nede-
rig, in de Eucharistie, in het luisteren naar het Woord, in broederlijke naastenliefde, in het
leven van elke christelijke gemeenschap. De essentie van het christelijk leven — juist datgene
wat zo vaak wordt achtergelaten — roept ons toe met de kracht van een liefdevolle urgentie:
Christus is het centrum van ons leven. Advent is een uitnodiging om ons hart te heroriénte-
ren, onze prioriteiten te heroriénteren, los te laten wat overbodig is om te omarmen wat
overblijft: de aanwezigheid van Jezus die ons vergezelt in vreugde en tranen, in strijd en ver-
moeidheid, in dromen en wonden. Hoop is niet wachten op een onzekere toekomst — het is
Christus herkennen die met ons meeloopt. Maar Advent is ook een tijd van solidariteit en
verbondenheid. We leven in een onrustige wereld, gekenmerkt door geweld, gemakkelijke
beledigingen en systematische aanvallen op de waardigheid van de mens en de vrijheid van
volkeren. Als christenen kunnen we niet wennen aan onverschilligheid. Christelijke hoop
verdooft niet, maar mobiliseert. Gedurende de Advent zijn onze gedachten en gebeden in
het bijzonder gericht op landen die door oorlog zijn getroffen, waar het lijden van onschuldi-
gen naar de hemel roept. En het is onmogelijk deze heilige tijd te beleven zonder het Heilige
Land te herdenken — het land waar Jezus werd geboren, waar Johannes de Doper de beke-
ring aankondigde, waar Jesaja droomde van universele vrede.

We bidden voor gemartelde volkeren — zoals Oekraine — Soedan en Nigeria - voor allen die
lijden onder vervolging, honger, rouw en angst onder wie we onze vervolgde christelijke
broeders en zusters over de hele wereld niet mogen vergeten.

Laten we de Advent beginnen met nederigheid en vertrouwen. Mogen elk gezin, elke ge-
meenschap, elke parochie deze tijd een pad van luisteren, hoop en naastenliefde maken.
Moge niemand de stem van God negeren, moge niemand onverschillig blijven voor het lij-
den van zijn medemens. Moge Maria, Moeder van Hoop en Ster van de Advent, ons leiden
naar een ontmoeting met Jezus. En mogen wij, wanneer we Kerstmis naderen, Hem niet al-
leen herkennen in de kerststal, maar in elk leven, in elke arme, in elke uitgeslotene, in elke

wond van de wereld die wacht om door liefde genezen te worden.

Ik wens u allen een heilige Advent, Gods zegen, een Zalig Feest van Kerstmis en een Gezond
en Voorspoedig 2026.

Amigo,

Marcos C.M. van Hooff



bisdom van
's-Hertogenbosch

Beste broeders en zusters,

Niet alleen het burgerlijk jaar loopt ten einde, ook het Heilig Jaar 2025 nadert zijn voltooiing.

In twee fases wordt het Jubeljaar afgesloten. Op dinsdag 6 januari 2026 zal Paus Leo XIV de Heili-
ge Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome sluiten. Daarmee komt het huidige Jubeljaar ten ein-
de.

Op zondag 28 december wordt in alle kathedralen van de wereld een speciale Eucharistie ge-
vierd om de afsluiting van dit bijzondere jaar te markeren.

Graag nodig ik u allen uit om met uw parochie- of kloostergemeenschap op deze zondag naar de
Sint-Janskathedraal te komen waar we om 16:00 uur de Eucharistie zullen vieren. Als Kerk van
het bisdom van 's-Hertogenbosch willen we zo dit Jubeljaar afsluiten en ons laten zenden als pel-
grims van hoop.

Priesters en diakens zijn van harte uitgenodigd om in albe en witte stola aanwezig te zijn.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het Sint-Janscentrum om het Heilig
Jaar af te sluiten onder het genot van koffie, thee en de versterking van de inwendige men:s.

Wilt u zo goed zijn om allen die met uw parochie- of kloostergemeenschap verbonden zijn voor
deze viering uit te nodigen?
Voor kinderen is er een speciale kinderwoorddienst voorzien. Ook zij zijn van harte welkom.

Voor de liturgie in de parochie doen wij de suggestie om als afsluiting van het gebed van de gelo-
vigen (voorbede) nog éénmaal het gebed van het Heilig Jaar te bidden en ter afsluiting van de Mis
de hymne van het Heilig Jaar te zingen.

Voor de nazit gelieve u véér 22 december aan te melden via een e-mail:
aanmelding@bisdomdenbosch.nl o.v.v. afsluiting Heilig jaar.

Veel groeten uit 's-Hertogenbosch,

In Christus verbonden,

Dr. Gerard de Korte


mailto:aanmelding@bisdomdenbosch.nl

Gebed van het Heilig Jaar 2025

VADER IN DE HEMEL,

moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus
Christus, onze broeder, en moge de vlam van liefde die in ons
hart is ontstoken door de Heilige Geest, in ons de zalige hoop
doen herleven op de komst van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien van
evangelische zaden die de mensheid en de kosmos van binnen-
uit omvormen. Moge uw genade ons standvastig maken in de
zekere verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aar-
de, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en uw
glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van Hoop,
een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden. Aan U, onze God, te allen tijde
gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen




